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Klim in een boom!
door Arie van der Stoep

Heb jij dat nou ook, dat je wel meer van God zou willen zien, maar dat het niet lukt? Er zijn
zoveel moeilijke omstandigheden waarmee je geen raad weet, en zoveel mensen die je verdriet
doen. Waar is God? Ik zie Hem niet meer!

Je weet dat Hij een God is die wonderen doet, je weet dat Hij van je houdt, maar uit wat je meemaakt,
zou je dat niet zeggen. En dan zit je ook nog met jezelf. Dat God nu niet bepaald blij zal zijn met wat
je hebt gedaan of gezegd. En met het feit dat je weer eens hebt gefaald. Hoe moet ik nou God zien in
mijn leven?

Niet de enige

Nou, je bent niet de enige met dat probleem. Er was een man die Zachels heette. Natuurlijk ken je
hem! Dat kleine mannetje met die dikke geldbuidel, die daar toch niet echt gelukkig mee was. Omdat
dit geld eigenlijk in de zakken van andere mensen thuis hoorde. En omdat het hem niet echt rijk
maakte, integendeel, omdat het zijn leven alleen maar leger en eenzamer maakte.

En toen hoorde hij van Jezus! Hij deed wonderen. Mensen genazen, werden bevrijd van machten die
sterker waren dan zijzelf. En vooral, de dingen die Hij zei! Hij veroordeelde de mensen die naar Hem
toekwamen, niet. Integendeel, Hij wilde hen bij zich hebben en sprak liefdevol met hen. Hij begreep
hen, Hij vergaf hen. Zo'n man! Kon hij Hem maar zien!

En Jezus kwam. Hij kwam zelfs naar zijn stad. Dat was zijn kans! Maar toen kwam het grote probleem:
hij wist dat de mensen hem nooit zouden toestaan, om dichtbij Jezus te komen. Ze haatten hem om
alles wat hij hun had aangedaan. Ze zouden hem de doorgang belemmeren. Wat nu? Hij was ook veel
te klein om Jezus zelfs maar van enige afstand te kunnen zien. De hele wereld stond hem in de weg!
Hij zou er nooit in slagen om dichterbij de Enige te komen, die waar was, die echt was en die liefde
was. Die de moeite waard was om mee in aanraking te komen en die het antwoord was dat hij zocht.

Iets onverwachts

En toen deed Zacheis iets ongehoords. Hij rende hard voor de menigte uit: daar stond een boom met
lage takken. En voordat hij wist wat hij deed, klom hij erin. En hij zag Jezus!

Wat er daarna gebeurde, weet je misschien wel. Je kunt het nalezen in het Evangelie van Lucas,
hoofdstuk 19:1-10. Daar wordt verteld hoe zijn hele leven veranderde. Hij ontmoette Jezus namelijk...
persoonlijk! Jezus kwam zelfs in zijn huis.

Maar Zacheis heeft ons met zijn daad wel iets geleerd. Als je God niet kunt zien en als Jezus dus ook
onbereikbaar lijkt te zijn, dan moet je in een boom klimmen! Dan moet je in die weerbarstige boom
van je gevoelens klimmen. Doe iets onverwachts! Zeg dan: ‘En toch wil ik Hem zien!" Zeg dat hardop!
Tegen al je gevoelens en emoties en teleurstelling in. Zeg het tegen Hem: ‘Jezus, ik wil u zien! Ik wil u
zien tegen alles in, wat ik nu ervaar. Tegen alles in wat mensen zeggen. Want U gaat daar ver
bovenuit. Ik wil mij niet laten tegenhouden door schaamte, door de omstandigheden of door wat dan
ook.'



Het kost enige moeite, om dat te doen. Om in een boom te klimmen, moet je iets overwinnen. Maar je
zult beloond worden voor die daad. Die levert je wel een onverwacht vergezicht op! Dat beloof ik je!

Ben je gezegend? Laat het mij weten via het Gastenboek (onder Contact).
Heb je vragen of commentaar? Gebruik de pagina Contact.
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We hebben God nodig,
omdat Hij de vervulling van ons leven is,
de reden van ons bestaan.



